Beste gepensioneerden van FujiFilm.

Op 16 oktober maakten wij, acht leden van het
BPF Tilburg, onze laatste gezamenlijke uitstap
van dit jaar.

Met ons gingen ook nog enkele duizenden
boeren op pad maar dankzij het slimme
reisschema zagen we niet één tractor die dag!
Ons programma bestond uit twee delen: 1.
Een bezoek aan het Nationaal Bomenmuseum
met bomentuin, het z.g. Von Gimborn
Arboretum te Doorn 2. wat later op de dag het
museum Huis Doorn, ook aldaar.

De ontvangst was in het bomenmuseum
allervriendelijkst en goed voorbereid. De
koffie, met boterkoek, en zelfs een golfkarretje
stonden voor ons klaar.

Tijdens de rondleiding, door onze gids Willem
Beekman (bioloog en schrijver), in de prachtig
aangelegde bomentuin kwamen we veel te weten,
met name, over de ontwerper en tevens destijds
eigenaar van het museumpark, dat heden ten dage
nog naar hem wordt vernoemd: Max Von Gimborn.

Het gaat te ver om de hele geschiedenis van het
bomenmuseum nu hier neer te pennen, uiteindelijk
bestaat internet voor ieder en is het voor jou, lezer,
peanuts om dat zelf even "na te slaan”.

| Wij, bezoekers, waren vooral verrast door de
knowhow van onze gids m.b.t. bomen, hun
oorsprong, leefwijze en zelfs over hun onderlinge
: communicatie. Er ging werkelijk een heel andere
wereld voor ons open!



Om 12.00 uur namen wij afscheid. Het tijdstip
waarop we naar ons tweede doel gingen. De musea
lagen niet ver van elkaar verwijderd dus al snel
kwamen we bij de hoofdingang van het volgende
museum aan: Huis Doorn.

Bij dit museum werden we al verwacht en alras ons
de weg gewezen naar het gebouw “De Orangerie”
alwaar een tafel gedekt stond voor onze lunch.

Entree Huis Doorn

Tijdens een voortreffelijke lunch
kwamen wij, oud Fuji-lingen, tot
gesprekken waarin we elkaar toch
op een andere manier

leerden kennen dan we verwacht
hadden. We spraken deels over de
tijd toen we bij FujiFilm werkten,
eigenlijk vanzelfsprekend
natuurlijk, maar toch ook kwamen
er verhalen over wat we buiten en
na de tijd bij FujiFilm deden /

i doen en meemaken...Eigenlijk juist
De Orangerie wat we hoopten dat zou gebeuren
tijdens deze uitstap.




Anyway, het was toch nog supersnel 14.00 uur, het tijdstip waarop we in Het Huis Doorn verwacht werden.
Ook hier werden we hartelijk ontvangen en maakten we kennis met Louise, onze gids, die ons meenam op
reis door de geschiedenis van het Huis zelf maar vooral ook over de Duitse ex-keizer Wilhelm II die er van
1920 tot zijn dood in 1941 woonde. Ik ga niet uitweiden over wat er te zien en te horen is over en in dit
prachtig HUIS dat hoofdzakelijk zo mooi en aantrekkelijk gehouden worden door een grote ploeg
vrijwilligers. Ik zou zeggen: ga zelf eens kijken!
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Het boudoir van de keizerin

Luchtfoto van het kasteel, het park en het bos
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Tenslotte: hier staan we dan....tevreden en vol met wat we allemaal samen gehoord en gezien, maar vooral

ook samen meegemaakt hebben!

Het was de moeite waard!

Eickhout

Hanneke van Wersch



