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Tijdens onze Algemene Ledenvergadering hebben we voorgesteld om ons jaarlijks uitstapje in oktober te 
houden en te besteden aan een bezoek aan ‘s-Hertogenbosch. Op dit voorstel werd enthousiast 
gereageerd. 
 
Contact opgenomen met de “kring vrienden van ’s-Hertogenbosch”, een grote groep vrijwilligers die de 
mooiste plekjes van deze oude stad laten zien. Na enige afstemming (en onderhandeling) konden we gaan 
inventariseren wie er van onze vereniging mee zouden gaan. We kregen elf aanmeldingen (wat eerlijk 
gezegd tegenviel) en konden het programma, samen met de kring vrienden, verder vormgeven. 
 
Op 28 oktober was het dan zover. Om tien voor elf ontmoeten we elkaar aan de Molenstraat 15a of 
Voldersgat. Helaas konden twee van onze leden niet aansluiten vanwege ziekte en één lid had laten weten 
niet op tijd meer te kunnen komen. Met acht leden hebben we verder deze dag doorgemaakt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om elf uur stapte we in een fluisterboot, die speciaal voor ons was gereserveerd, voor een tocht dan een 
klein uurtje over de Binnendieze van ’s-Hertogenbosch. Onze bootsman, Jan, was een van de 
gepensioneerde vrijwilligers die op een kundige manier het bootje door de soms smalle doorgangen van de 
Binnendieze wist te laveren. Een bijzondere manier om deze stad te leren kennen. Mooie doorgangen, veel 
bruggetjes, door de stadsmuur, en langs oude soms zeer oude huizen en gebouwen. Jan, de bootsman, wist 
ook veel te vertellen over de geschiedenis van deze mooie Brabantse stad.  
Een prachtige, leerrijke en avontuurlijke beleving!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Deelnemers met gids (rechts), fotograaf Jan 2. In de fluisterboot 

3. Binnendieze 4. Binnendieze 
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Om twaalf uur stapten we – het was inmiddels behoorlijk koud geworden - van boord om al wandelend, 
zo’n 10 minuutjes, naar de Parade te gaan. Hier was voor ons een lunch geregeld in Grand Café Silva Ducis. 
Met een kop koffie konden we ons lekker opwarmen en wat bijkletsen. Er werd een heerlijke lunch 
verzorgd in een indrukwekkend Grand Café!!  
Rond half twee kwam onze stadgids ons ophalen voor een wandeling door de binnenstad. 
  
Inmiddels was de zon door de wolken gebroken en was de kou uit de lucht. Ook deze stadsgids was 
vrijwilliger van de vriendenkring en heette toevallig ook Jan. Onder de toren van de Sint Jan vertelde hij 
over het ontstaan en de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch. Na zo’n 10 minuten hebben we met hem 
gewandeld door de fraaie Bossche binnenstad. Mooie winkelstraten, kleine steegjes en straten en stilstaan 
bij mooie en oude gebouwen waar Jan de stadsgids weer mooie verhalen bij had.  
Een relaxte wandeling waarbij we gewezen zijn op dingen waar je normaal gewoon aan voorbij loopt. 
Ook hebben we nu de Binnendieze vanaf de kant kunnen bewonderen. Jammer genoeg was het stadhuis, 
gelegen aan de Markt, ingepakt; de voorgevel werd gerestaureerd. We weten nu wel waar Jeronimus Bosch 
heeft gewoond en gewerkt en waar de oude stadspoorten van ’s-Hertogenbosch hebben gestaan.  
Ook deze gids was vriendelijk en deskundig en we konden hem oprecht bedanken voor zijn begeleiding! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Om drie uur in de namiddag zat ons uitstapje er weer op. We hebben er allemaal van genoten en kijken 
alweer uit naar een volgende ontmoeting met al onze leden! 

5. St. Jan achterzijde 

6. Kunstwerk bij parkeergarage St. 
Jan 


